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Mijn naam is Henk Koskamp, inwoner en ondernemend, 
Lieve mensen, Lieve burgermeester, Lieve leden van de 
Raad,

Laten we ervoor gaan zitten. En elkaar de hand even 
vasthouden:
Jouw vrijheid is mijn vrijheid, Mijn vrijheid is jouw vrijheid
Dit hebben we de afgelopen dagen tegen elkaar 
gezegd,
Tegelijk met samen eten, en het herdenken, van hen, 
die het leven hebben gelaten, en hen die het leven 
hebben gegeven.

Ik woon in de Hoven, de Höve.
Vanaf 1 mei ben ik aan het werk gegaan, op het beton, 
net over de brug, bij het uitkijkpunt naar de stad, tussen 
fietspad en uiterwaard.

Ik heb met stoepkrijt met grote cirkels, een groot hart en 
wat tekst, getekend op de grond. In één van de cirkels 
ben ik gaan zitten op de grond: ZITTEN,
Vanwege de vrede, onze vrede
De vrijheid, onze vrijheid,
De welvaart, onze welvaart,
Het welzijn, ons welzijn.





Vanwege het leven, ons leven, ons eigen belang, ONS 
BELANG SAMEN, altijd en overal, ook in ZUTPHEN.
Vanwege alles wat er speelt, ons aangaat, ons wat doet, 
wat goed is voor ons, voor de ander, de gemeenschap, 
en de anderen.

Zitten op de grond om te kijken, te luisteren, te zien, te 
horen, aandacht te hebben, en te trekken.
Zitten om met elkaar in gesprek te gaan, IN DE 
GEMEENSCHAPSRUIMTE VAN HET LEVEN.
EEN GESPREK, CONTACT, ALS BEGIN VAN werk, 
GEWOON WERK, OVERDAG DOOR DE WEEK,
Gesprekken van mens tot mens, van hart tot hart, 
organisch, in wisselwerking en wederkerig, uit eigen 
belang, ons belang, het belang van de gemeenschap.

Uitnodigingsplanologie in de praktijk, in De HOVEN, in 
De Hoven Noord, in ZUTPHEN 2025.

SAMEN, stap voor stap, aan de slag. EEN IEDER, 
Zelfwerkzaam, voor een ieder, een leven lang, met 
eigenkunst en eigenkunde.
Laten we ervoor gaan zitten, een leven lang lerend,

Jouw vrijheid is mijn vrijheid, Mijn vrijheid is jouw 
vrijheid,
Laten we 2 minuten stil zijn. MET ADEM EN RUST.






